
Op een Kluitje …! (1)


De Kluit was oorspronkelijk de naam van het huis dat bij het veer stond tussen Gameren 
en Haaften.


Echter, de Kluit dankte voornamelijk haar bekendheid aan het strand langs de Waal. Een 
plek die in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw razend populair was bij jonge mensen uit 
de regio, waaronder Zaltbommel.

 
Zodra het voorjaar werd en het 
weer het toeliet, vond er, vooral 
op de zondagen, een grote 
uittocht plaats naar de Kluit. 
Een bonte stoet wandelaars en 
fietsers, bepakt met 
strandattributen, trok over de 
dijk richting de Kluit.  
Opvallend was wel dat er op 
zondag weinig tot geen 
mensen uit Gameren en de 
andere dorpen op het strand te 
vinden waren. Wellicht had de 
zondagsrust daar mee te 
maken. 
 
Het water in de Waal was in die 
jaren niet echt schoon. Er werd 
volop troep in geloosd. Er in 
zwemmen was dus niet 
bepaald een gezonde 
bezigheid, maar daar maakte 
men zich in die tijd niet al te 
druk over. “Sleepie pikken” was een geliefde bezigheid. Er kwamen in die jaren nog vaak 
sleepboten voorbij die één of meer rijnaken voorttrokken. Dat ging vaak langzaam, vooral 
als ze stroomopwaarts voeren.  

De zwemmers klommen dan op een aak en lieten zich meevoeren totdat een 
schippersknecht ze er afjoeg.


Dan ging het al zwemmend met de stroom mee terug naar de plek waar je vandaan kwam.

 
(Wordt vervolgd) 
 


